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Intocht Appelscha
zaterdag 16 november
Verscentrum Appelscha · 15:00

Speurtocht
zaterdag 30 november
Winkelcentrum Appelscha · 14:00

Winterfair
zaterdag 30 november
Boerestreek Appelscha 

MIJN VERLANGLIJSTJE

HET GROTE BOEK IS ZOEK! 
 
In het grote kasteel van 
Sinterklaas is alles in rep en roer. 
Er is wat ergs gebeurd! Het boek 
van Sinterklaas is weg! 

“Alle adressen van die lieve 
kinderen kwijt en alle 
verlanglijstjes!” zucht 
Sinterklaas. “Dat is me nou in 
honderd jaar nog nooit 
overkomen! 

Het hele kasteel wordt op zijn kop 
gezet. 

Alle Pieten helpen zoeken. Ze 
vinden niks en ze kijken 
somber.”Laten we maar naar bed 
gaan.” zegt Sinterklaas gapend. 
Het is al laat en 
morgen zoeken we verder.” 

Sinterklaas gaat naar bed en trekt 
zijn nachtpon aan. 

Hij wil gaan liggen en dan voelt hij 
iets hards onder zijn kussen.
“Wat krijgen we nu,” mompelt 
Sinterklaas verbaasd. Hij tilt het 
kussen op en wat ligt daar... 

Het boek, het grote boek van de 
Sint! “Dat is waar ook,” zegt de 
Sint.”

Gisteravond heb ik alle 
verlanglijstjes uit mijn hoofd 
geleerd en toen ik moe werd, heb 
ik het boek onder mijn 
kussen gelegd. 

Gelukkig dat het weer 
terecht is, want zonder mijn grote 
boek zou ik vast alle 
kinderen de verkeerde cadeautjes 
geven!” En dan valt de Sint 
tevreden in slaap.

Heb je het nieuws van Jaap 
Snoesaap al gelezen?  
 
Hoe denk jij dat hij eruitziet? 
teken hem hier onder!

ALVAST OEFENEN VOOR 
DE INTOCHT 
 
Zie ginds komt de 
stoomboot,
uit Spanje weer aan.

Hij brengt ons Sint Nicolaas,
ik zie hem al staan.

Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer.

Hoe waaien de wimpels,
al heen en al weer.

Kijk, Piet staat te lachen
en roept ons reeds toe:

"Wie zoet is krijgt lekkers,
wie stout is de roe!"

Oh, lieve Sint Nicolaas,
kom ook eens bij mij.

En rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij
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Elk jaar willen we jullie graag 
laten weten wie we zijn en wat 
we doen. 

De Werkgroep Sinterklaas 
Appelscha is een groep 
enthousiaste vrijwilligers die 
ervoor zorgt dat het 
Sinterklaasfeest in Appelscha 
heel leuk en gezellig wordt.

Wij hebben zelfs contact met 
Sinterklaas in Spanje en zorgen 
ervoor dat hij Appelscha niet 
vergeet. We toveren de plaats 
waar Sinterklaas aankomt om 
tot een feestelijke plek en 
versieren de locatie waar het 
grote kinderfeest plaatsvindt.

Daarnaast zorgen we ervoor 
dat de Pietmobiel tiptop in 
orde is. We maken niet alleen 
deze krant, maar ook een coole 

website waar je alle gemaakte 
foto’s kan ontdekken.

Wist je trouwens dat één van 
onze mensen, Jaap Snoesaap, 
helemaal naar Spanje gaat 
om te controleren of alles daar 
goed gaat? Je kunt het nieuws 
van Jaap Snoesaap in deze 
krant lezen.

Dankzij deze geweldige mensen 
én jullie enthousiasme wordt 
het Sinterklaasfeest in 
Appelscha weer een geweldig 
en onvergetelijk feest!

Dankjulliewel!

Dag lieve kinderen,

Het duurt niet lang meer 
en dan komen Sinterklaas 
en de Pieten weer naar 
Appelscha! 

Er is nog veel te doen! 
We moeten cadeautjes 
inpakken, het grote boek 
bijwerken en de 
stoomboot vol laden. 

En dan is er nog die ene 
Piet die telkens de weg 
kwijtraakt! 

Hij raakt telkens weer 
verdwaald!

Ik hoop dat hij de weg in 
Appelscha wel kan 
vinden anders moeten we 
hem misschien gaan 
zoeken!

Oh, en ik heb stiekem al 
een paar foto’s proberen 
te maken van alle 
voorbereidingen maar 
niet aan Sinterklaas 
vertellen hoor!

Nou, dat was het nieuws 
van Jaap Snoesaap voor 
nu. 

Tot snel!

 NIEUWS 
VAN JAAP SNOESAAP
 NIEUWS 

VAN JAAP SNOESAAP

PEPERNOOT ROTSJES

Ingrediënten & Materialen
 
       160 gr pepernoten
       160 gr melk chocolade
       Klontje boter
       snufje speculaaskruiden
       mini smarties
       zilveren parels
       Andere decoratie    
       Muffinpapiertjes
       Bakplaata
       Bakpapier

Verwarm de chocolade, boter en een snufje speculaaskruiden. Plaats een wwkommetje boven 
een pan met heet water, zonder dat het water het kommetje raakt, en laat alles langzaam 
smelten. Blijf goed roeren tot er een gladde chocoladesaus ontstaat.

Voeg de pepernoten toe aan de chocoladesaus en schep ze erdoorheen tot ze allemaal 
rondom bedekt zijn met een laagje chocolade. Pak twee lepels en schep daarmee kleine 
hoopjes van ongeveer 5 à 6 pepernoten op een bakpapiertje. Zorg dat de hoopjes stevig zijn, 
zodat ze straks mooi blijven. 

Bestrooi direct met Smarties of parels en laat 2 uur opstijven. 
Bewaar in een afgesloten trommel.

Kom helemaal in de Sinterklaasstemming met deze vrolijke pepernotenrotsjes! Leuke, 
knapperige hoopjes van chocoladepepernoten, versierd met smarties en glinsterende 
snoepparels!
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Piet is verdwaald. Kan jij hem 
helpen de weg te vinden?

SPEURNEUS 

We zijn op zoek naar 
Piet Pruts, want hij is 
verdwaald! 

Als jij alle voetstappen kunt 
vinden en tellen, help je ons 
misschien om deze verloren 
Piet weer terug te vinden. 

Kun jij ontdekken hoeveel 
voetstappen er in deze hele 
krant verstopt zijn?

Er zijn                Voetstappen!
Er is iets geks aan de hand… de plaatjes lijken bijna hetzelfde, 
maar er zijn 6 verschillen verstopt. Kun jij ze allemaal vinden? 

Los de rebus op en ontdek de geheime boodschap!
 
Oplossing: 

Verbind 
de stippen 
en ontdek 
wat er 
tevoorschijn 
komt!  
 
Begin bij 
nummer 1 
en tel steeds 
verder 

voor  1 2 stuks 25 mi n + 2 uur opstijven


